Etruskisch Project in Itali¢ verdient alle lof

Hoe raakte de Westertoren
verzeild tussen de restanten van
de Etruskische beschaving?
Strekte de invloed van het
Etruskische bouwen zich zover
uit? De bezoeker verbaast zich
over wel meer, deze zomer in
Toscane. Wilde het
Etruskische Project teveel? In
ieder geval kozen de
organisatoren voor een weinig
populistische aanpak. Pieter
Milder bezocht, ter afsluiting
van zijn reis door, een
verdwenen cultuur, het
Archeologisch Museum in
Florence. In feite één
reusachtig graf.

HET SPOOR DER

ETRUSKEN

Het interieur van het Archeologisch
Museum in Florence is onherkenbaar
veranderd voor wat duidelijk bedoeld is
als de hoofdtentoonstelling van het
Etruskische Project. The biggest arche-
ological exhibition on the Etruscans
this century, staat er tenminste boven
de ingang te lezen. In de bestaande zalen
zun grijze stenen muren opgetrokken,
22zo’n drie meter hoog, waarmee de ruim-
te is opgedeeld in een serie kleinere
vertrekken waarin chronologisch geor-
dend het thema van deze tentoonstel-
ling, de Etruskische beschaving, zich
ontvouwt. Het is in feite één reusachtig
graf, met tientallen kamers waarin de
vondsten uit honderden verspreide gra-
ven op smaakvolle wijze en voorzien van
een uitgebreid commentaar aan het pu-
bliek worden getoond.

Het begin is fantastisch. Een klein
pleintje met een grote dennenboom die
al flink geel begint te worden. Onder de
boom een terpje met vergeeld gras
waarop vier hutvormige asurnen staan.
Uit verborgen luidsprekers klinkt vo-
gelgefluit.

Maar na dit poétische begin nemen de
archeologen het over. Talrijke vitrines,
de eerste met weinig spectaculaire pot-
ten en scherven van véor 1.000 voor
Christus en met grondig commentaar
aan de wanden, over in stamverband
levende agrarische gemeenschappen.
De volgende vitrines laten een cultuur
van krijgers zien. Bronzen wapens, sik-
kels en helmen uit mannengraven. En
uit vrouwengraven sieraden en een
prachtig bronzen krijgertje, dertien
centimeter hoog, met lange vlechten en
een puntmuts.

Een afbeelding van de levensgrote bronzen Arringatore, de Etruskzsche
redenaar van 90 voor Christus.

Spectaculair wordt de volgende fase,
als er vorsten over Etrurié heersen. Er
is handel met Afrika, getuige een struis-
vogelei en hangers uit Egypte. Er zijn
prachtige gouden mantelspelden, soms
twintig centimeter lang, met rennende
dieren in filigrain of in drijfwerk. Op
een zilveren vaas trekt een geciseleerde
overwinningsoptocht voorbij met rui-
ters en krijgers, vrouwen met vlaggen
in de hand en mannen die varkens op de
schouders meevoeren. We mogen hier
gerust van kunst spreken. En de bewon-
derende kreten zijn dan ook niet van de
lucht.

Jupitertempel

Maar het wordt nog mooier in de gro-
te zaal midden op de tentoonstelling.

Een grote maquette van de Etruskische

Jupitertempel uit Rome. Vitrines met
scheepsmodellen die zijn nagebouwd
van afbeeldingen uit graven. Er is een
vitrine met een bronzen strijdwagen
waaromheen bronzen beenstukken lig-
gen en prachtige helmen. In een andere
vitrine staat een aangeklede Etruski-
sche vrouw, — weer afgekeken van
grafschilderingen —, getooid met dia-
deem en sieraden. Het mooist in deze
zaal vind ik het aardewerk dat in grote
hoeveelheden is meegegeven in de gra-
ven. Mengvaten, wijnkannen, parfumf{-
lesjes en drinkschalen uit Corinthe,
Athene, Laconié, Melos, Samos, Chios
en tal van andere plaatsen die de Etrus-
kische handelsschepen aandeden. De
hele ontwikkeling van de Griekse vaas-

schilderkunst is er te volgen, vanaf de
druk beschilderde Corinthische wun-
kannen, met hun friezen vol everzwij-
nen, rennende krijgers en leeuwen met
poezengezichtjes, tot de late Attische
kraters met hun verfijnd geschilderde
vrouwenfiguren.

Het is cigenlijk opvallend dat de
Etrusken zelf, gemeten naar onze esthe-
tische normen, maar weinig ,,kunst”
hetoen geproduceerd. Maar het zijn dan
ook de Grieken geweest die onze smaak
voor een belangrijk deel hebben ge-
vormd. Een uitzondering vormen mis-
schien de bronzen van de Etrusken,
waarvan fraaie voorbeelden worden ge-
toond. Maar het beeldhouwwerk dat
daarna volgt, steekt pover af bij dat van
de Grieken.

Verval

Het verval van de Etruskische cul-
tuur waarmee de tentoonstelling ein-
digt, wordt nog het best gedemon-
streerd in het reusachtige Frangois-graf
uit Vulci dat op de tentoonstelling is
nagebouwd. Op de wanden wordt een
aantal mooie jongens afgeslacht voor
een grijnzende Charun, de afschrikwek-
kende heerser over de Etruskische on-
derwereld. De vreugde die zo tekenend
was voor de vroege Etruskische cultuur
is verdwenen. Bij mijzelf trouwens ook.
Want het lijkt wel of er geen eind mag
komen aan de tentoonstelling. Via een
aantal thema’s, die elders in Toscane
ook al aan bod komen, worden steeds
weer nieuwe vazen en urnen, grafkisten

en bronzen getoond. Met opluchting be-
groet ik dan ook de beroemde Arringa-
tore, de levensgrote bronzen redenaar
uit 90 voor Christus, die als sluitstuk
fungeert.

De tweede tentoonstelling, ook in Flo-
rence, waarvan ik het meest verwacht
heb, blijkt een regelrechte flop. Het for-
tuin van de Etrusken, met de uitnodi-
gende ondertitel How Etruria has been
misunderstood since 1600 A.D., heeft
met archeologie natuurlijk weinig van
doen. Ik vermoed dat hij daarom zo saai
is geworden. Heel veel foto’s, veel tekst,
een paar objecten en natuurlijk aan het
eind de steeds aanwezige souvenirsstal
met catalogi en boeken, T-shirts en swe-
aters, kleurpotloden, stickers, ,,Etruski-
sche” sieraden, welriekende olie- en
plantenextracten Opvallend afwezig is
de twintigste eeuw, terwijl toch veel
Italiaanse kunstenaars waaronder be-
kende zoals Giacometti en De Chirico in
de Etrusken een belangrijke inspiratie-
bron vonden. Alleen in de catalogus
wordt deze eeuw behandeld.

Westertoren

Ik vermoed dat een architectuur-his-
toricus het op deze tentoonstelling voor
het zeggen heeft gehad. Voorbeelden
van de Toscaanse Orde, waarmee de
Etrusken maar weinig van doen hebben
gehad, maar die onder invloed van de
vijftiende-eeuwse architectuurtracta-
ten van Albert in heel Europa bekend
en nagevolgd werd, beslaan de helft van
de tentoonstelling. Uit heel Europa zijn
er foto’s. Voor een Amsterdammer is
het natuurlijk leuk de Westertoren en
de Herengracht daarbij te zien, maar
echt vrolijk word ik daar niet van. Van
de achttiende-eeuwse ,Etruskische”
meubels van de Engelsman Robert
Adam, worden gelukkig twee voorbeel-
den getoond. Maar van het Etruria aar-
dewerk van Wedgewood zijn er alleen
een paar foto’s.

Weer buiten vind ik troost bij de lich-
te arcade van Brunelleschi voor het
Spedale degli Innocenzi waarin de ten-
toonstelling huist, en bij de ontroerend
mooie, geglazuurde terracotta plaquet-
tes van de Onnozele Kinderen die Lucca
della Robbia ervoor maakte. Over de
entree van de tentoonstelling niets dan
lof.

En eigenlijk, bedenk ik mij de volgen-
de dag, op de terugweg naar Siena, ver-
dient het hele Etruskische Project lof.
Op onderdelen valt er best het nodige op
af te dingen. Archeologen hebben er
duidelijk te veel in te zeggen gehad. Het
is té compleet en, vooral voor een gewo-
ne bezoeker, te veel. Maar het getuigt
wel van durf dat er ook nauwelijks spec-
taculair te noemen onderwerpen heel
goed en kundig zijn aangepakt.

Maar zou het geholpen hebben? In
Siena zijn net verse affiches aangeplakt,
nota bene door een ministerie dat de
Italianen wil wijzen op de corsprong van
hun geschiedenis: Hoofdstuk 1: De mys-
terieuze Etrusken. Er is dus nog niet
veel veranderd. Maar wat doet dat er
ook toe? Het belangrijkst op dit moment
is het nieuws van Giuseppe, de kroeg-
baas. Onze contrada heeft na de eerste
proba, of kwahﬁcaneronde, van de Pa-
lio, de race in het dorp op ongezadelde
paarden, het beste paard toegewezen ge-
kregen. Daar drinken we een glas op,
terwijl buiten op straat de santina —
zeg maar jockey — uitbundig wordt om-
helsd. Op de achtergrond kijkt de
Etrusk met de cowboy-hoed vanaf zijn
poster archaisch glimlachend toe.

PIETER MILDER

Dit is de laatste aflevering in een serie van
vier over Etruskische kunst. Eerdere
stukken stonden in de krant van 6,9 en 13
augustus,




