Ettore Bastianini

— bas

AANDAGAVOND heeft de Italiaanse bas
Ettore Bastianini in de Scala in Milaan nog
gezongen in ,,L.a Traviata”, Dinsdagavond zat
hij op Schiphol wat mistroostig te turen over
eten glaasje whisky, en gisteravond zong hij weer

Ge Metropolitan in New York.

Hij komt uit Sienna, Ettore Bastianini, en hij
heeft daar als jongen mest zijn vriendjes in de
thiddeleesuwse straten de opera’s staan zingen, om-
dat zij nu eenmaal kleine Italianen waren, die het
Zingen niet laten kunnen. Hij heeft later in Florence
— ,,Firenze”, zegt hij natuurijk — zijn opleiding
Voor de opera gehad, ,,ik woon er nog’. En wie de
Warmte, de adel, en de schoonheid van steden als
Biena en Florence kent, kan begrijpen, dat men dan
als Italiaan wat mistroostig wordt, wanneer men
Eo'n avond in de zakelijkheid van onze luchthaven
git, waar onze afschuwelijke Nederlandse hagel, en

atte sneeuw tegen de ruiten worden gejaagd.
~Vooral ook, wanneer men een beroemd operazanger

8, die de avond tevoren nog de bloemen van het ... 60k offers ... -
oneel mocht rapen, die de opgewonden zaal hem ‘
oewierp, en die later bij de artistenuitgang de opgewonden — en waarschijn-
ijk ook wel mooie — Italiaanse meisjes moest afschudden.

Hij is 32 Ettore, en toen hij 19 was is hij serieus gaan zingen. ,,Daarvoor met
¢ vrienden op straat. Oh wat ecn tijd was dat! We licpen in Siena in augustus,
Wanneer we daar de grote feesten de Palio hebben, wanneer iedereen in middel-
€euws costuum op straat loopt. En ik liep dan met de vlag van de stad, in de
Erote optocht, en ik zong, ach wat héérlijk zong ik toen. Ik dacht aan niks,
8an geen ademhsaling, aan geen lage of hoge toon, ik zong alleen zoals Onze
Lieve Heer me dat geleerd had, met heel mijn hart.” Hij lachte breed, schrok
tog*_n: »Denk niet, dat ik nu niet meer met mijn hart zou zingen. Zingen is
Mijn leven, o vergis u niet. Maar het was toch anders toen. Later zong ik in
fle kerk, in onze kathedraal van Siena, in het koor.” Hij wachtte even, zei toen:
»En nu, sinds drie jaar is de roem gekomen. Dat is mooi, natuurlijk. Maar de
offers zijn er ook geweest. Want als je dit wilt bereiken”, hij knipte even met
de vingers hoog in de lucht, ,,dan moset je alles opzij zetten, wat het leven aan-
Benaam maakt. En vooral geen vrouwen, zeker geen vrouwen. N4 het zingen,
Na het concert, ach dan mag je eens een keer verliefd worden. Hoe zou ik
Unnen zingen zonder de liefde, nooit, nimmer. Maar niet lang die liefde,

Vooral niet lang. Want dan komt de leraar, en hij zegt: ,,denk om de stem,
en denk om de ademhaling. en om dit, en om dat. En don denk je zelf weer
8an dat contract voor de Metropolitan — nu mijn derde hezoek aan Amerika
S en dat is toch een hecl mooi contract, en dan denk je aan je ambitie, en
dan zeg je maar weer ,adieu lief meisje, adieu’.

Hij is grijs aan de slapen Ettore Bastianini, en hij is 32 jaar. En als men
hem wijst op die grijze slapen, die wel een tikje zorgvuldig in stand gehouden
Worden, dan glimlacht hij, en hij zegt: ,Dat zijn de zorgen van de beroemdheid.

at wilt u? Dat ziin ook de offers’.

Maar denkt u nu niet, dat deze Ettore een verschrikkelijk aanstellerige, ndre.
Man is. Bepaald niet. Hii komt alleen uit Italié, en daar zegt men de dingen
ﬁraafr. zoals men ze denkt. Daarom kunnen mensen als Ettore ook vertellen

oe fijn ze als jongen op straat in Siena hebben kunnen zingen. Kunnen wij
dat ooit -vertellen? Of kloppen wij ons op de borst, omdat we altijd maar ,,stoer
Naar de einder van de Noordzee turen?” Mensen als Ettore worden triest, wan-
Neer de hagel en de sneeuw tegen de ruiten worden gejaagd, want zij houden
Van de zon. En die zon van hun is benijdenswaardig.




