Ecn middelceuwsch schouwspel van ongemeene schoonheid is den Fiihrer

in de Boboli-tuinen te Florence bereid, waarvoor zelfs bewoners van Sienna

waren overgekomen om hun beroemde ,Palio” op te voeren — Hierboven :

Florentijnsche vendelzwaaiers demonstrecren hun schier ongelooflijke vaar-
digheid — In de auto achteraan de Duce en zijn gast



