EEN MERKWAARDIGE WEbREN.

Misschiecn wel de oudste en merkwaar-
digste soort wedren is die om de ,,palio”,
een zijden banier, welke telken jave in de
Italiaansche stad Sienna gehouden wordt.

De kampers, de bheste ruiters uit het
zestiental stadskwartieren hebben den ren
te rijden op het ongezadeld paard, en dat
langs een nauwe van scherpe hoeken voor-
ziene baan, en menigeen komt dan ook te
vallen.

Interessant is het ruiterspel zeker em
vele nieuwsgierigen nit de stad en haar om-
trek zoowel als uit de hotels wonen het
telken jare bij.
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Met groote plechtigheden begint de feest-
dag; in middeleeuwsche kleedij zijn de rui-
ters en hun geleide reeds vroeg bij de ka-
pel in hun wijk, waar zij en het ros, dat
met hen om de overwinning kampen moet,
worden ingezegend.

Met groote feeston wonden het overwin-
nend paard en zijn berijder in hun buurt
ontvangen,

Het volksspel is van zeer ouden datum,
alleen werden vroeger ezcls of ossen ge-
bruikt in plaats van paarden, wat het
schouwspel minder kranig maar grappl-
ger maakte.



